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Tin mừng, khoa học gia đã dự đoán vào năm 2045, chúng ta sẽ 

liễu đoạn tử sinh, trở thành trường sinh bất bệnh lão tử.  

 

Chẳng hạng, 4 phát minh mới đây của khoa học có tiềm năng 

gây nên một cuộc cách mạng lớn cho nền y học thế giới, đồng 

thời có khả năng lật đổ vị thế "cứu rỗi" của penicillin.  

 

Đó là, XSTAT 30 - mũi tiêm cứu tinh cho hàng triệu binh lính.  

Máy soi ven (Vein viewer) – không sợ tiêm nhầm.  VetiGel - 

băng cầm máu dạng lỏng siêu tốc.  Và, máy nạo vét cholesterol 

– thủ phạm gây bệnh tim. 

 

Đó là chưa kể thuốc trị bệnh đái đường, cao máu, và mở trong 

máu.  Thuốc trị ung thư, thuốc cường dương, bổ âm – các cụ 

ông, cụ bà có thể make love – đêm 7 ngày 3, ra vô lẻ tẻ không 

kể.  Nhưng coi chừng cụ bà sẽ dễ thụ thai lúc trăm tuổi. 

 

Dĩ nhiên, với văn minh AI.  Đa số chúng ta không cần đi làm 



việc nuôi thân, nuôi gia đình.  Chỉ ở nhà, không làm việc nhà 

cửa, việc vườn tược, nằm hả miệng chờ sung rụng. 

 

Từ bây giờ, năm 2025 cho đến 2045 sẽ còn bao nhiêu phát 

minh nhiệm mầu nữa, để phục vụ nhu cầu tham sân si của 

chúng sinh? 

 

Cho nên, các cụ ráng sống, mở mắt mà thở, để chờ ngày cải 

lão hoàn đồng đó.  Phải tập thở.  Còn thở còn sống. 

 

Tuy nhiên, thông thường, con người dễ nhàm chán, và không 

bao giờ thỏa mãn với những gì họ đang có.  Cho nên, có thể 

lúc đó, thiểu số chúng ta sẽ chán đời, dù khỏe mạnh, nhưng 

không muốn sống quá lâu quá, chật nhà của con cháu, và chật 

đất của nhân loại nữa?  

 

Lạc quan hơn, trong một tương lai rất gần, vì sống lâu, con 

người có thể đi về quá khứ vị lai, xuyên qua những vũ trụ 

khác. Lúc đó, chúng ta có thể giác ngộ thành Phật, thấy xuyên 

qua nhất như (Singularity movement,) độ nhất thiết khổ ách 

mà không cần tu hành, thiền định mất công. 

 

Miễn phí tất cả, những gì chúng ta cần thiết hàng ngày, như 

cell phone, computer, TV, hội họp, giải trí, credit card, tiền 

mặt, GPS, sở hữu xe, và biết tất cả những ngôn ngữ quốc tế, 

mà không cần học.  Kết bạn, tìm người tình lý tưởng, biết 

nguồn gốc di truyền của những người tiếp xúc trước mặt. Tự 

cân đo, tự kiểm soát, ăn uống tẩm bổ, tự chẩn bịnh hàng ngày.  

Ngay cả, sau khi đi đại tiện và tiểu tiện thì cái ghế đi cầu ‘bác 

sĩ John’ đó sẽ cho bạn biết kết quả thử nghiệm của phân và 

nước tiểu.  Nó sẽ báo trước trong vòng 10 năm nữa bạn sẽ có 



thể bị căn bệnh ung thư (cancer) gì để ngăn ngừa hay điều trị 

sớm.   Tất cả social media sẽ được gói trọn trên một cái kiếng 

đeo mắt của mỗi người. 

 

Tôi góp thêm ý kiến với đồng nghiệp, đeo cái đài gương anh 

minh nầy thì chẳng có hạt bụi nào bám được.  Nó đóng mở tư 

tưởng tâm viên ý mã tùy tâm, (it can turn on/off your 

distracted mind as will.) Thật ra, chúng ta đã được trang bị 

với cái dụng cụ thần thông này từ lâu, cái chip điện tử, cái 

pineal gland này chính là con mắt thứ ba, thần nhãn, mà khoa 

học lẫn tâm linh học đã biết tới từ lâu.  Nhưng sau khi chúng 

ta sinh ra một thời gian ngắn chúng ta quên mất cách dùng 

của cái bửu bối này.  Cũng như cái khả năng tự nhiên bơi lội, 

thở bằng bụng dưới nước như cá.  Thấy được thế giới bên kia, 

nhớ tới tiền kiếp, tập tục, kiến thức tích tụ.   

 

Những thần thông trên chúng sinh trước khi sinh ra đã tự nhiên 

có.  Tuy nhiên, sau khi làm nhân sinh đã bị uống thuốc lú, 

quên mất thần thông sẳn có, như bị lớp bụi vô minh càng ngày 

càng bám trụ che lấp cái đài gương thần thông trí tuệ đó. 

 

Tương tự như Huệ Năng làm bài kệ lập dị, phản biện bài kệ của 

Thần Tú để tranh ngôi Tổ. Đại khái, xúi dại Ngũ Tổ là cái đài 

gương tự nó đã sáng, không bụi nào có thể bám được.  Cho nên, 

không cần phải lau chùi làm gì cho mất công?  

 

Dĩ nhiên, khi mà sỏi đá được mài dũa thành kim cương bất hoại 

rồi thì cần gì mài dũa thêm nữa? 

 

Trên thực tế, thì Thần Tú đã nói đúng, cái vật gì mà không tu 

bổ, giữ gìn, năng lau chùi thường xuyên, lại cứ sử dụng tối đa, 



thì nó có sạch sẻ tồn tại lâu dài được không? 

 

Tuy nhiên, Thần Tú không phải là khoa học gia. Cho nên, ông 

ta chỉ khuyên chúng ta nên lau chùi cái đài gương ảo, mà thật sự 

không biết chùi nó bằng phương thức gì? 

 

Muốn giữ cho cái kính chiếu yêu này hoạt động và lau chùi cái 

đài gương (Activating/ Decalcifying Pineal Gland) đó thì chúng 

ta nên phải làm như sau: 

 

1. Không dùng Fluoride (No Fluoride:) Tuyệt đối không ăn 

uống bất cứ thứ gì có chất fluoride, kể cả đánh răng bằng 

kem đánh răng, có chất fluoride. Có thể Đức Thế Tôn và 

các tay Tổ hồi xưa giác ngộ dễ dàng vì thà uống trà vàng 

khè răng, và để cho sâu ăn răng cho mau giác ngộ.  Chứ 

không bao giờ đánh răng? Và cũng có thể vì vậy mà bây 

giờ chúng ta khó giác ngộ, vì đánh răng hàng ngày với 

chất fluoride?  

 

Hình như cũng vì vậy, mà ngày nay, đa số chúng ta cười 

thoái mái, khoe răng, hở lợi.  Thay vì, chỉ cười mĩm chi 

như các bật chân tu lúc trước, vì họ chỉ còn có lợi, nhưng 

răng thì đã rụng hết xuống cầu? 

 



Hình trên cho thấy, fluoride bám vào cái đài gương thần nhản 

như nhựa thuốc lá (nicotine) bám trong phổi những người hút 

thuốc lá. 

 

2. Uống Raw Apple Cider Vinegar (lọc sạch độc tố trong 

thân thể, thông phổi, trị sổ mũi và ho gà[?]) 

3. Dùng Oregano Oil and Neem Extract (giúp kháng độc, 

muốn biết công dụng của nó thì hỏi những người Ấn 

Độ.) 

4. Tắm trong bồn tắm với essentials Oils. (Specifically, 

lavender, parsley, pine, sandalwood, pink lotus, and 

frankincense may be helpful in the decalcification 

process.) Dĩ nhiên, khi cơ thể mình sạch sẽ thơm tho, thì 

ai cũng muốn gần gũi để ngửi mùi thơm hơn mùi thúi. 

5. Thiền và tụng kinh thường xuyên hàng ngày (Regular 

Meditation and Chanting) có thể xả bớt nọc độc ác? 

 

Khoa học và y khoa đã biết, và nói gì về những công dụng của 

cái bửu bối thần nhản (Pituitary and Pineal glands) này? 

 

 

 



 

Khả năng của hạch thần nhãn (Pineal Gland Function) 

Cái hạch tiên nhãn này có vài nhiệm vụ tối cần thiết.  Kể cả 

bài tiết melatonin, cái kích thích tố hormone, làm cho chúng ta 

ngủ...được là Tiên. Nó chuyển đổi tín hiệu từ hệ thần kinh, và 

đồng thời truyền tín hiệu đó đến hệ nội tuyến.  Để làm gì thì cứ 

thử hỏi bác sĩ y khoa giảng rõ ràng cho biết thêm.  

Cái hạch này cũng là cái máy radar, satellite, radio, TV nhận 

và phát ra tín hiệu vũ trụ. Nó làm cho chúng ta có cảm giác 

như bị điện cao thế của tam hỏa chân muội giật sướng muốn 

chầu tổ, và chầu Phật bên cõi Tây Phương Cực Lạc. 

 

“The pineal gland has several critical functions including 

secretion of melatonin the that causes sleepiness and regulation 

of certain endocrine functions. The gland also helps the body to 

convert signals from the nervous system to signals in the 

endocrine system.” 

 

Khả năng Sinh lý (Physiological Function) 

Trên phương diện tâm sinh lý nó kiểm soát khả năng tình dục, 

đói, khát và là cái đồng hồ cơ thể (biological clock) để định đoạt 

chu trình lão hóa bình thường của nhục thể. 

 

“Physiologically, in conjunction with the hypothalamus gland, 

the pineal gland controls the sex drive, hunger, thirst and the 

biological clock, which determines the body’s normal aging 

process.” 

 

Theo y khoa, cái khả năng chính là cái hạch thần đó bài tiết 



melatonin. Cái melatonin hormone này là cái hóa chất căn bản 

để kiểm soát sự thức ngủ. Ánh sáng thiên nhiên có khuynh 

hướng ‘bật’ cái tuyến này lên. Khi cái hạch thần này hoạt 

động, não chúng ta đi từ trạng thái ngủ tới thức. Cái quá trình 

này thường được xem như là khai mở của thần nhãn. 

 

“The primary function is that pineal gland secretes 

melatonin. This hormone is the primary one that controls your 

sleepiness and wakefulness. Natural light tends to turn this 

gland on. When the pineal gland is activated, your brain 

moves from sleeping to a state of wakefulness. This process is 

sometimes referred to as the awakening of the “Third Eye” – 

a common name for the pineal gland.” 

 

Liên quan tâm linh (Spiritual Connection) 

Con mắt thứ 3 này, từ lâu nay được xem như là cái khuyên nối 

kết giữa tâm linh và thế giới vật chất. Hơn nữa, nó là một phần 

sinh lý của não bộ với khả năng sinh lý rất quan trọng cho não 

bộ con người. Nó có chổ đứng cao nhất trong tâm thức, và 

được xem như là có liên kết chặt chẻ với cõi siêu hình. Cái 

hạch thần này hình như ảnh hưởng và tác động trong lúc tham 

thiền, trực quán yoga, và các hình thức xuất hồn khác? 

 

“This concept of the pineal gland as the ‘Third Eye’ has long 

been seen as a link between the spiritual and physical worlds. 

In addition, to the important physiological functions of the 

pineal gland, this is the part of the brain that has traditionally 

been considered to be the seat of higher consciousness and a 

link to the metaphysical world. It is the pineal gland that seems 

to be most affected during meditation and visualization yoga 



and all other forms of “out of the body travel.” 

 

Tôi chỉ tóm lược những điều ít ai để ý về thiên nhãn (third 

eye) ở trên. Ngoài ra, còn có cả rừng sách vở nói về cái công 

dụng huyền bí của nó nếu ai muốn nghiên cứu thêm. 

 

Những tin tức khám phá trên đây không phải là dã tưởng, mà 

nó đã được khẳng định, thuyết trình và thảo luận từ các nhà 

chuyên môn lẫn khoa học gia trong học đường, cũng như ngoài 

đời trên khắp thế giới.  

 

Thiên nhãn cho ta trí tuệ để phát triển nhiều kỷ thuật văn minh 

tột bực cũng như IA/ML, đang được những quốc gia tân tiến 

thí nghiệm, phát triển, và cải thiện.  Trước khi tung ra thị 

trường, để phục vụ nhu cầu của chúng sinh. Chẳng hạng, như 

là sinh sống luôn trên những hành tinh khác, máy bay không 

người lái, xe không người lái, người máy phục vụ, 3-D printer.  

Thay thế (clone) những bộ phận trong ngoài cơ thể của con 

người và súc vật.   

 

Thiên nhãn giúp chúng ta lấy vợ gã chồng lý tưởng không cần 

mối lái.  Kiểm soát bệnh sân si, bật tắt cái đau khổ lo lắng, bất 

cứ lúc nào.  Không cần đi học mà tự nhiên biết. Không dự thi 

mà tự động đậu. Nghĩ đến là có, muốn gì được nấy?  

 

Tôi mong ước, một ngày nào đó, khoa học có thể làm cho tất cả 

mọi người trở thành đẹp nhất thế giới, khoẻ mạnh nhất thế giới, 

giàu có quyền lực nhất thế giới, tất cả là vua nhất thế giới, từ bi 

nhất thế giới, và giác ngộ cao nhất thế giới.  Chỉ còn riêng một 

mình tôi đứng hạng chót nhất thế giới, để cười mĩm chi như Ma 

Ha Ca Diếp. 



 

(2045: The Year Man Becomes Immortal written by Lev 

Grossman. We're fast approaching the moment when humans 

and machines merge. Welcome to the Singularity movement. 

Singularity is Near! Full Documentary Michio Kaku | Ray 

Kurzweil. Dr.Michio Kaku - Next World in 2030 [Best 

documentery]) 

 

Vào năm 2045, khi con người và khoa học hợp nhất, thì những 

điều trình bày ở đây chỉ là ấu trĩ.  Con cháu chúng ta vừa mới 

sinh ra sẽ biết nhiều hơn chúng ta bây giờ.  Cũng như chúng ta 

biết hơn tiền nhân 2600 năm về trước.  

 

Chúng ta biết thử nghiệm và phân tích nguyên nhân hậu quả 

nào, mà chúng ta sinh ra ở đây, làm gì, và sẽ đi đâu, để rồi kết 

luận như người Mỹ nói, “You did it for yourself,” tự mình làm 

cho chính mình.  

 

Vì chính mình đã chọn lựa ra vào vòng sinh tử đó, chính mình 

đã chọn trước cha mẹ để sinh ra, với những chủ đích rõ ràng. 

Hy vọng, lúc đó chúng ta thay vì vẫn giữ tập tục tụng kinh cầu 

nguyện, với lập trường ‘làm lành ở hiền,’ để mong kiếp tới 

được sung sướng hơn. Chúng ta sẽ có máy chánh kiến, có thể 

điều chỉnh được quan niệm sinh tử sai lầm. Chúng ta sẽ biết 

được, chúng ta vì bị vô minh che lấp nên quên đi mục đích đến 

đi của chúng ta trên cỏi đời vô thường, tạm bợ này. Chúng ta 

biết được mục đích chính của sự tái sinh, là để cùng nhau ganh 

đua, và thử thách lẫn nhau.  Với mục đích chính là để dìu dắt 

nhau tu học. Rồi sau đó, mỗi cá nhân chúng ta phải tự tìm cho 

chính mình, con đường giải thoát sinh tử, khổ đau bằng 

phương cách trí tuệ.  Để đạt giác ngộ, đoạn tuyệt luân hồi, sinh 



tử sau khi ‘tốt nghiệp’ nợ trần. 

 

Trong lúc chờ đợi năm 2045, thì bây giờ làm cách nào, để 

chúng ta có được một cái nhìn chân chính? 

 

Đức Phật đã dạy phương pháp phát triển chánh kiến đó.  Bằng 

cách, giữ cho tâm an trú trong tánh Không.  Giữa những xao 

động, đau khổ trong đời.  Tâm vẫn ung dung, và lòng vẫn vô 

quái ngại.   

 

Khi mà, “Ưng vô sở trụ.”  Ngay cả cảnh giới thanh tịnh của 

tánh Không đó cũng không quyến luyến.  Thì lúc đó, thiên nhãn 

sẽ khai thông.  Kỳ tâm sẽ nhi sinh.  Và sẽ tri kiến Như Lai. 
 

 

 

 


